TEKST: HANS VAN OMMEREN | FOTOGRAFIE: ANDREAS TERLAAK St i [ Le k fac h ten

“Als ik aan tafel geroepen word, gaat het in de meeste gevallen om
simpele dingetjes als een verzaking, bod voor de beurt of veertien
kaarten. Zo opgelost. Moeilijker wordt het als denkpauzes in het geding
zijn of andere ethische kwesties. Vaak gaan die gepaard met - soms
hoogoplopende - emoties. Dan is het arbitreren eerder het managen
van die emoties dan het uitieggen en toepassen van de regeltjes.
Geef iedereen het recht om ongestoord zijn of haar verhaal te
doen en laat iedereen in zijn waarde, hoe onwaarschijnlijk
een verhaal ook is. Mijn uitgangspunt is dat niemand er
bewust op uit is te frauderen. Zo nodig benadruk ik dat
ook aan tafel. Een aardige anekdote: lang geleden werd
de invoering van de biddingboxen besproken tijdens
de ledenvergadering. Een lief oud dametje verhief
haar stem: ‘Dan kan ik geen onderscheid meer

“UHet-verhaal van de
hotoire zeurpiet is
evenveel waard als dat
van eeh goede vriead’

maken tussen één sans en één sans atout’. In het eerste
geval had ze 14, 15 punten en in het tweede 16, 17. Dat
mag natuurlijk niet, maar uit haar opmerking bleek dat ze
zich van geen kwaad bewust was.

Ik arbitreer nu ruim 25 jaar op bridgeclub Midden-Betuwe,
waarvan ik ruim 35 jaar geleden als jochie van 23 lid werd.
Het is een voordeel dat je als arbiter je clubgenoten goed
kent, meestal kun je inschatten of de gemoederen met een
kwinkslag te sussen zijn. Aan de andere kant ben ik me er
ook terdege van bewust dat ik altijd onbevooroordeeld moet
blijven. Dat het verhaal van de notoire zeurpiet evenveel
waard is als dat van een goede vriend.

Over het algemeen wordt een oordeel met gepast respect
ontvangen. Soms wordt er nog een tijdlang stevig over
gemord. Als een speler zich ernstig benadeeld voelt, bied ik
aan te helpen met de administratieve kant als hij in beroep
wil gaan. Zover is het echter nog nooit gekomen.”

Duizenden vrijwilligers
zetten zich belangeloos in
voor hun club. Wat doen ze
precies en waar komt toch

die passie vandaan?
Stille krachten
spreken.

Nico Koek



